
KUNNEN WE 
OP U 
REKENEN?

LEGATEN EN ERFSTELLINGEN

WAT DOEN WE MET 
UW BIJDRAGE?
Elke bijdrage helpt de missie van 
het Bijbels Museum waar te 
maken. Met bijbelse verhalen en 
thema’s inspireren we mensen tot 
bezinning en bezieling. We maken 
gemiddeld één tentoonstelling 
per jaar, die zes tot twaalf maan
den te zien is op meerdere plaat
sen in het land. Elke euro draagt 
dus bij aan tentoonstel lingen op 
meerdere plekken. In samen
werking met onze partners bieden 
we verdiepende publieks
activiteiten, gesprekken, lezingen 
en rond leidingen aan bij de 
 tentoonstellingen, vergroten we 
lokaal draagvlak en de impact 
van onze missie.

LEGAAT OF ERFSTELLING
Via een legaat laat u een vastgesteld 
bedrag of percentage van uw erfenis 
na aan het Bijbels Museum. Door het 
museum tot erfgenaam te maken, 
geeft u ons geheel of gedeeltelijk 
recht op uw nalatenschap. Met uw 
 bijdrage zorgt u ervoor dat de bijbel 
nieuwe generaties houvast blijft 
geven. 

PERSOONLIJK CONTACT

Nalaten aan een museum is een 
zeer persoonlijke keuze, waarbij 
we u graag zo goed mogelijk 
 helpen. Mag ik, Carolien Croon 
en directeur van het Bijbels 
Museum, contact met u opnemen 
om de mogelijkheden te verken-
nen? Laat het mij weten via 
telefoon 06 826 228 03 of 
c.croon@bijbelsmuseum.nl
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LAAGDREMPELIG
We reizen met onze tentoonstel
lingen naar musea, kerken en 
publieke gebouwen, binnen en 
buiten de Randstad. Onze 
samenwerkings partners zijn laag
drempelig en de  tentoonstellingen 
zijn vaak gratis toegankelijk. Zo 
vergroten we ons bereik en hopen 
we door verhalen uit de  bijbel 
levend te houden, mensen in het 
hart te raken, zachtmoedig te 
 confronteren, te inspireren en te 
bemoedigen. 

WE HEBBEN U NODIG
Het Bijbels Museum is voor zijn 
exploitatie en voortbestaan 
af hankelijk van giften. Een 
trouwe kring van vrienden 
steunt ons. Helpt u ons ook 
onze missie voort te zetten 
met een gift, een legaat of 
erfstelling? Elke donatie, groot 
of klein is welkom. Met fiscaal 
voordeel, want elke gift, 
eenmalig of periodiek, is voor 
125% fiscaal aftrekbaar op 
grond van de Geefwet. Zo zorgt 
u er samen met ons voor, 
dat de bijbel van betekenis 
blijft en mensen blijft inspireren. 

Tijd en Eeuwigheid (2021-2022) 
draaide om de wereld van de 
tijdruimte en die van de eeuwig-
heid. 

In Dit is mijn verhaal (2019-2021) 
stonden de ervaringen van acht-
tien jonge christenen centraal: 
welke bijbeltekst hielp hen een 
moeilijke tijd door? 

In NIEUWE AARDE: 12 visioe-
nen (2020) voedden kunstenaars 
het publiek met hun dromen en 
verbeeldingen van de nieuwe 
aarde, op basis van het visioen 
uit Openbaring 21:1. 

BELANGRIJKE INFORMATIE  
VOOR DE NOTARIS
Stichting Bijbels Museum
IBAN NL31 INBG 0003 1863 00
KVK 41199211
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP  Amsterdam
www.bijbelsmuseum.nl/draagbij

p   Boven: Alles heeft zijn uur  
(detail – A. Smit). 

q   Onder: De tijd om te zingen breekt aan 
(A. Smit). Uit: Tijd en Eeuwigheid, 
 gepresenteerd in Amsterdam, Den Haag, 
Ter Apel en Uden

t   Add me as a friend (C. Waltman).  
Uit: Zie mij. De Bijbel in foto’s, 
 gepresenteerd in Amsterdam, Den Bosch, 
Den Haag, Zwolle en Zutphen

Dit is mijn verhaal,  u
Cromhouthuis Amsterdam

Het Bijbels Museum is een culturele 
ANBI, een algemeen nut beogende 
instelling. ANBI-instellingen zijn vrij-
gesteld van schenkings- en succes-
sierechten. Uw schenking komt dus 
geheel ten goede aan het Bijbels 
Museum. Kijk voor meer  informatie 
op www.ANBI.nl

BEZINNING, BEZIELING  
EN INSPIRATIE
Het Bijbels Museum brengt bezinning, 
bezieling en inspiratie met reizende 
tentoonstellingen rond bijbelse 
 thema’s en verhalen die aan het 
gedachten goed van meerdere religies 
en stromingen raken. We doen dat in 
heel Nederland, voor wie wel en voor 
wie niet gelooft. We nodigen gere
geld kunstenaars uit om nieuw werk 
voor onze tentoonstellingen te 
maken. Zo dragen we bij aan de 
canon van door de bijbel geïnspi
reerde kunst. De geschiedenis van 
het Bijbels Museum gaat terug tot 
de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Huisvesting, vorm, zelfs doel
stellingen veranderden. De bijbel 
bleef. Als inspiratiebron, richtsnoer, 
 heilig boek, ook in deze tijd van 
 ontkerkelijking.


